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Een voorwoord 
 
Een wonder is geschied, het kamp kan door! Het zou de eerste reactie geweest kunnen zijn 
van jullie leiding op die fameuze 25 mei in het ‘rampjaar’ 2020. Geloof ons, wij zijn even blij 
als jullie: een zomer zonder Chirokamp, is dat wel een zomer? Toch moeten we onze 
vreugde proberen in te perken, er zal immers rekening moeten worden gehouden met wat 
we de ‘spelregels’ kunnen noemen. Dit Jowaddetje zal zo dus voor een keer twee 
doelstellingen hebben: ten eerste willen we jullie terug allemaal, van Sloeber tot Aspi, warm 
maken voor wat een onvergetelijk kamp zal worden en in tweede instantie willen we jullie 
ook de belangrijkste spelregels en informatie meegeven. 
 
Wat staat er deze editie op het programma? Uiteraard opnieuw heel veel! Een exclusief en 
intiem interview met de nieuwe groepsleider/-leidster? Een openhartig gesprek met de 
interim-kampleider bij onze oudste afdelingen? Dit jaar eindelijk een laatste woord van 
Mathias Bruggeman – of hangen we er nog een jaar aan? Overlevingstips van Tiel of Eva’s 
grootste geheim eindelijk onthuld? Nog een laatste keer een portie wistjedatjes dit 
werkjaar? Wie zal het zeggen? Wij alleszins niet. Sla het Jowaddetje open en ontdek het 
allemaal zelf! 
 
Hopelijk zien we jullie snel, we hebben namelijk een paar maanden in te halen hé! 
 
Lieve groetjes, 
De leidingsploeg xx 
 

 
 

 
  



VB’s 
 
De zwemactiviteit op 8 maart was onze laatste Chiro-activiteit, samen met heel onze 
Chirogroep ... niemand die toen dacht dat 5 dagen later de scholen zouden sluiten. Ook 
d'Arke ging voor onbepaalde tijd dicht. 
De verdere plannen van ons Chirojaar, zoals het groepsfeest, moesten we jammer genoeg 
opbergen. 
In plaats daarvan werden we vertrouwd met nieuwe woordenschat: pandemie, lockdown, 

coronakilo's, quarantaine, enz. Sinds kort mogen we daar ook 'bubbels' (geen cava🙂) aan 
toevoegen. 
Ongetwijfeld wordt één van deze woorden verkozen tot 'woord van 2020'. 
 
We krijgen geen Olympische Spelen in Japan in 2020, wél in Opoeteren en Houthulst! 
De leidings- en kookploeg zaten de voorbije weken niet stil om een veilig Chirokamp van 10 
dagen te kunnen aanbieden. 
Voor het eerst in de geschiedenis van onze Chiro organiseren we niet één, maar twee 
kampen. Mo gow zeg! 
Deze oplossing was allerminst vanzelfsprekend. Wij zijn vooral blij dat iedereen de volle 7 of 
10 dagen van het bivak zal kunnen genieten. 
Een aantal kamptradities zullen niet kunnen, maar er worden al volop nieuwe ideeën 
uitgewerkt. 
Het zal in elk geval met dezelfde vibe zijn die je van Chiro JOW Wervik mag verwachten. 
 
Het engagement is groot en we zijn bijzonder trots op de ganse ploeg. 
Na zoveel tijd 'in ons kot' is het verlangen groot om het Chirokamp MEE te MAKEN. Jullie 
schreven zich met velen in. 
Dank je wel voor het vertrouwen in Chiro JOW Wervik. 
 
We wensen iedereen een onvergetelijk Chirokamp toe! 
 
Jullie VB's 
Korneel & Hilde 
 
 

  



 
 
 

 



De Kampleiding  
 

Ziehier de drie kampleiding die u kunt contacteren voor de Olympische Spelen 2020. Samen 
met nog een heel gemotiveerd team van leiding zullen zij proberen deze editie in goede 
banen te leiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je nog vragen?  
Bij vragen kun je de kampleiding contacteren of een mailtje sturen naar 
kampleidingchirojow@outlook.com 
Bel gerust! Elien Verbeke (0474/71 09 95), Jessy Dewulf (0471/78 95 26) en Victor Claeys 
(0497/27 57 24). 
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KOOKPLOEG 
 

Vrijdagavond 22 mei. 
Een speciale avond  
Een bijzonder spannende avond. 
Een avond om nooit meer te vergeten. 
Een avond waarvan iedereen jaren later nog perfect weet waar hij was (allé ja, 
thuis hé) 
Een avond zoals we nog nooit eerder meegemaakt hebben 
Een avond… 
Ok, misschien een beetje overdreven, maar toch zeker wel een heel spannend 
moment. Net zoals wellicht vele anderen, zit de kookploeg die avond vol 
spanning af te wachten op de beslissing van de veiligheidsraad (elk apart thuis 
in zijn eigen bubbel uiteraard) 
En dan komt eindelijk de langverwachte verlossing:  
WE MOGEN OP KAMP DEZE ZOMER !!! 
 
Oef! Gelukkig! Na al die weken thuis zitten, zal het nog veel meer deugd doen 
dan andere jaren om 10 dagen met de “moaten” te kunnen rondcrossen op 
bivak. 
(Of voor de ouders: eindelijk nog eens 10 dagen rust in huis!)  
  
Zodra we het goeie nieuws hoorden, was het alle hens aan dek: 
Hoe maken we er een onvergetelijk, prachtig, sjiek maar zeker ook veilig bivak 
van? 
De meest opvallende maatregel kennen jullie ongetwijfeld al: we splitsen het 
kamp op in 2 kampen. Geen beter manier om bubbels te scheiden dan er een 
slordige 200 km tussen te stoppen. 
2 kampen dus. 1 in het verre Limburg en 1 in onze eigen provincie. 
Voor de kookploeg ook een grote uitdaging: hoe krijgen we de maaltijden tijdig 
en nog warm van de ene naar de andere kampplaats? 
Na lange onderhandelingen met oa DHL & de post, bleek het toch eenvoudiger 
om het eten effectief op de 2 verschillende kampen ter plaatse te gaan 
bereiden. 
Maar hiervoor moest de kookploeg opgesplitst worden in 2 aparte teams: De 
“kleine kookploeg” en de “grote kookploeg”.  Na een lange, slopende 
marathonvergadering werd er uiteindelijk verdeeld op basis van strookje-trek. 
En zo kwamen we toch de volgende 2 ploegen.  
 



De Kleine kookploeg 
 

Opoeteren voor Sloebers, Speelclub & Rakwi: 
 
Guy, Sofie, Jan, Stephanie, An & Toni 

 
 

  



De Grote kookploeg 
 

Houthulst voor Tito, Keti & Aspi 
 
Senne, Jos, Peggy, Tanguy & Leen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Naar jarenlange gewoonte zal Leen bij de grote de rol als verpleegster 
opnemen. Bij de kleintjes springen Sofie & Stephanie hiervoor in.  
 

 
 



Dit jaar zal alles een beetje anders zijn dan normaal. 
Anders maar daarom zeker niet minder! 
Al zal er dit jaar uiteraard extra aandacht besteed worden om alles veilig en 
hygiënisch te laten verlopen. En dit dus zeker ook in de keuken, de eettenten 
en de EHBO. 
Daarom staan we hier nu al volledig paraat in veiligheidskledij! 
We zijn nu nog volop aan het bekijken hoe we dit in detail kunnen uitwerken. 
De basisprinOkcipes zijn al gekend door iedereen: meer de handjes wassen, 
mondmaskertje wanneer nodig, afstand houden, extra verluchten, extra 
ontsmetten, … 
Als je het ons vraagt: safety for all en 
zeker voor iedere chirowiet tussen 
1 en 11 augustus! 
 
 
Om af te sluiten misschien nog een tipje van de sluier lichten ivm de menu: 
Op facebook heb je ondertussen al een paar keer kunnen stemmen op je 
favoriete menu, maar bij het ter perse gaan van dit artikel, was de uitslag 
hiervan nog niet gekend. 
We kunnen je echter wel al 1 iets met zekerheid vertellen: Het zal lekker zijn! 
(en wellicht iets met gekapt!)  
 
Dan was het dan. Tot op Bivak iedereen !  
We maken er sowieso een spetterend kamp van deze zomer ! 
Eentje om nooit te vergeten. 
 

 

 
  



Sloebers 

 
Ylennia, Mathias, Julie & Rune 

 
 

  



 

 
 



  



 
 



Speelclub

 
Tiel, Victor, Roy & Frouwe 

  



 
 

 

 



 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



Rakwi 1 

 

Zoé, Jessy & Eva 
 
  



 

 
 





 
 
 



Rakwi 2 
 

 

Lies, Raf & Marion 

  



 

 



 

 

 



 
 
 
 



 
 
 



Tito 1 
 

 

Meine, Martha & Elien 
  



 

 

 
 



Interview Rune 
 
Ze is jong, energiek en kan zowat alle liedjes van Kinderen voor Kinderen meezingen. De nieuwe GL 
Rune is tegelijkertijd een open boek en een vraagteken. In dit exclusieve interview zullen we proberen 
een beetje beter de mens Rune Durnez te begrijpen. 
 
Dag Rune. Dankjewel om wat tijd voor ons te maken om dit interview af te nemen. Het is geen 
geheim meer, jij bent de nieuwe groepsleidster. Dat is dan ook niet echt een verrassing aangezien 
je de oudste bent van misschien wel het meest prototypische Chirogezin in Wervik. Hoe ervaarde je 
het om met je zus en twee broers op te groeien? Werden er soms haren uitgetrokken of leefden 
jullie vreedzaam samen tot nu toe? 
 
Het is wel leuk om met hen op te groeien. In de Chiro hebben we ook al veel samen beleefd. Met Nore 
zat ik om de 2 jaar in de groep dus we hebben zeker heel wat toffe momenten meegemaakt. Wat ik 
ook zeer tof vind, is om eens spelletjes te spelen tegen elkaar op kamp zoals het tito-keti-aspi-spel en 
de andere groepsspelen. Maar naast het strijden tegen elkaar ben ik toch altijd blij om hen eens te 
zien. Ik kan er altijd op terugvallen als ik eens mijn mama te veel mis.  
 
Als we elkaar eens heel lang moeten zien, zoals nu in de coronatijden, kan het wel eens gebeuren dat 
we ruzie hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er bij iedereen thuis wel eens aan de haren wordt 
getrokken van de broer of zus. Maar als ik na een hele week op kot zitten thuiskom, ben ik wel blij om 
hen terug te zien.   
 
Naast de Chiro ben je ook een fervent sportster. Jij volleybalt in Menen. Hoe ervaarden jullie in de 
sportclub de coronacrisis? Lukte het nog steeds om elkaar gemotiveerd te houden om te blijven 
sporten? 
 
Dat klopt, ik speel inderdaad volleybal bij Sijos Menen. Net zoals vele sportclubs hebben we jammer 
genoeg midden het seizoen moeten stoppen met trainen en het spelen van matchen. Ondanks de 
coronasituatie motiveren we elkaar toch wel om sportief te blijven zodat we het volgend seizoen 
kunnen knallen. We hebben zelf een TikTok-filmpje gemaakt waarin we vanop afstand de volleybal 
naar elkaar passen. 
 
Volleybal en Chiro zijn uiteraard niet de enige pijlers in jouw leven. Wat en waar studeer je en hoe 
beviel je eerste jaar je tot nu toe? 
 
Ik zit in mijn eerste jaar verpleegkunde aan de VIVES te Kortrijk. Mijn eerste jaar is heel goed 
meegevallen. Ik heb juist mijn laatste examen achter de rug (interview rond de 18de juni). Het stond al 
heel lang vast dat ik een bachelor verpleegkunde ging studeren. Het was een heel boeiend eerste jaar 
en ik doe het nog altijd heel graag! Voor alle pijntjes groot of klein zal ik zeker mijn best doen om deze 
zo goed mogelijk te verzorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zoals al aangekondigd, sta je in de leidingsploeg bekend als de jongedame die heel wat songteksten 
kent van kinderliedjes? Wat zijn favoriete kinderliedjes? 
 
Hupsakee!, Okido, Het is raar maar waar .. Noem maar op, ik kan wel heel veel liedjes van kinderen 

voor kinderen meezingen en dansen natuurlijk ook      . Maar dat is niet alles, met de liedjes van 
#LikeMe kan ik ook meezingen als de beste. En uiteraard ken ik ook alle klassiekers van de Chiroliedjes 
vanbuiten. 
 
Heb jij nog een boodschap voor je Sloebers of voor de lezers van het Jowaddetje? 
 
We zijn met de leidingsploeg volop bezig met een supermegaleuk kamp voor te bereiden voor jullie.  
Doordat we jullie zolang hebben moeten missen, gaan de spelletjes dit jaar nog leuker zijn, het eten 
nog lekkerder en het kampvuur nog groter. En voor de liefste sloebertjes onder jullie: ik mis jullie heel 
hard! Ik kijk alvast heel hard uit naar het kamp!  
 
 
 

 

 



Tito 2 
 

 

Rémi, Saïne & Iben 
 

 



 



 

 

   



 
 



Keti 

 

Robbe & Alice 

  



 

 

 



De beestjes  
 

Ook op de Olympische Spelen kunnen er beestjes zijn die gevaarlijk zijn voor de atleten. 
Even een overzichtje:  
De eerste beestjes zijn de muggen. Je kent ze wel, die beestjes die ‘s 
nachts de hele tijd rond je hoofd zoemen. Een atleet heeft natuurlijk 
nachtrust nodig en wat kan helpen om die muggen weg te houden zijn 
muggenmelk, citroengeur,..  
 
Als tweede: de teek. De teek is zeer klein en voel je meestal niet zitten. 
Ontdek je zo’n beestje op je lichaam (of denk je zo’n beestje ontdekt te 

hebben), panikeer niet, maar meld dit direct aan je leiding. Die 
zullen er met een stift een cirkel rond trekken en je direct 
doorsturen naar de verpleging op kamp. Trek de teek er in GEEN 
geval zelf uit! Ook kan je anti-teekmiddel meenemen, die kan je 
gewoon kopen bij de apotheek.  
 
Onze mogelijke derde bezoekers zijn de luizen. 
Controleer jullie lieve schatten op voorhand, zodat ze 

zich niet kunnen verderzetten in andermans haar tijdens het 10-daagse 
sportevenement.  

 
Onze vierde bezoekers zijn de wespen. De belangrijkste tip voor wespen is dat 
je ze gewoon met gerust laat!!  
 
Zoals iedereen weet hebben we dit jaar ook een nieuw 

beestje, namelijk Covid-19. Het zal erg belangrijk zijn om onze handen 
regelmatig te wassen zodat dit beestje zich niet kan verspreiden. We 
nemen al de nodige voorzorgsmaatregelen in de hoop dat dit beestje 
niet langskomt op ons sportevenement.  
 

Natuurlijk moeten jullie nu niet bang zijn om mee te gaan naar de Olympische 
Spelen! Wij zijn hele sterke atleten en zo’n beestjes schrikken ons niet af hé, maar 

het kan altijd handig zijn om deze bestrijdingsmiddeltjes bij ons te hebben! 

 

 



Aspi 

 

Bert & Chloé 
 
  



 

 



 

 

 



 

 


